
Ilias, Mourad en Samir waren alle drie lid van de 
J100 toen het idee van een boomhut opborrelde. 
Vandaag werken ze alle drie in het Antwerpse 
jeugdwerk:

Jarenlang hebben we er voor moeten vechten, 

daarom voelt de Droomhut nu aan als onze 

‘thuis’. Boven zijn er cirkelvormige banken, 

zodat we goed naar elkaar kunnen luiste-

ren. Beleidsmakers kunnen wij nu naar deze 

plek – naar onze plek – uitnodigen. Dat is de 

 sleutel om op een veilige manier een dialoog te 

starten. Het idee bleek een zaadje, dat inmid-

dels is uitgegroeid tot een bloem. Die bloem 

levert weer nieuwe zaadjes. Nieuwe dromen.

Verderop in dit praktijkboek lees je meer over die 
J100. Maar voor ons staat de Droomhut symbool 
voor waar dit boek over gaat. Voor waar ‘politise-
ring’ over gaat. Alle jongeren verdienen een plek – 
letterlijk en figuurlijk – waar ze hun stem kunnen 
laten horen. Jeugdwerkers kunnen hen daarbij 
ondersteunen.

 

Op de cover van dit praktijkboek, een beetje ver-
scholen achter de titel, zie je de contouren van 
een vreemde constructie. Die staat er niet zo-
maar. Al is het niet zo dat wij onze vormgeefster 
gevraagd hebben de voorkaft een beetje op te 
vrolijken met een mooie schets. Deze constructie 
bestaat echt. En neen, het is geen watertoren. Het 
is een droomhut. Beter: dé Droomhut, die sinds 
2020 in Antwerpen staat, aan Spoor Oost. 

Een kwart van de Antwerpenaren is jonger dan 
25. Doorgaans reikt hun stem niet ver. Daarom 
startten elf Antwerpse jeugdwerkingen de J100. 
100 jongeren brachten zij samen, om na te den-
ken over de problemen die hun stad verdelen en 
hen raken. Met de uitdrukkelijke bedoeling de 
goede ideeën die daaruit groeien voor te leggen 
aan beleidsmakers. Niet één keer, zoals wel eens 
gebeurt in aanloop naar verkiezingen, maar op 
permanente basis. 

Een van de vele ideeën van de eerste J100-top 
was een eigen plek. Een veilige plek om elkaar 
te ontmoeten en te discussiëren. Een plek om te 
dromen. Een boomhut bijvoorbeeld. Want dat 
missen stadskinderen wel. En bovendien, als je 
wat hoger zit, kan je de stad overschouwen. Hoog 
en droog kan niemand je lastig vallen. Iets groots 
kan ook niet zomaar verwijderd worden. Net zo-
als de stem van jongeren nooit mag verwijderd 
worden uit het maatschappelijke debat. 
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Alle jongeren verdienen een droomhut.

Dit boek heeft als ambitie om via een hele reeks 
praktijkvoorbeelden het belang daarvan te on-
derstrepen. Elke samenleving kent kleine en 
grote vormen van onrecht. Jonge mensen lopen 
daar tegenaan. Het is belangrijk dat ze dat on-
recht zichtbaar maken. En het is ook belangrijk 
dat ze daarbij onze steun krijgen. Dat we aan hun 
kant staan in hun strijd tegen onrecht.

Vanuit die inspiratie schreven we dit boek. Het 
is in de eerste plaats bedoeld voor jeugdwerkers 
die dit idee in de praktijk willen brengen. Maar het 
richt zich even goed tot alle jongvolwassenen en 
volwassenen die jongeren begeleiden en zich sa-
men met hen willen engageren. 
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